
‘Ge motter mar op komme’          carnaval 2018 

 

Kapel: Tapkracht 11   Zang: Angela van Rijthoven  

Muziek: Harry Kanters  Tekst Harry Kanters, Willem Dignouts 
 

Couplet 1  

Ons Ma deej lest op de TeeVee meej  ze was daor un spel-kandidaot 

Mar toen ze gin jao en gin neej zeej  toen werd diejen vent toch kwaod 

IJ zeej: ‘Ik tel tot drie    wittut wèl of wittut nie?’ 
 

Refrein 

Ge mottur mar op komme    hoe kendut verzinne 

Ge mottur mar op komme    ge voelt oe bedot 

Ge mottur mar op komme    ut schiet oe te binne 

dâ verzin tog gin zot    ja ge schrikt dan oew-eige tog rot 
 

Couplet 2  

Ons Pa haddun liedje geschreeve  Ut was veur de Karreneval 

IJ was niet zo errug bedreeve   want kèk, wa willut geval 

De polonaise gaot     nie goed in vijfkwartsmaot 
 

Refrein 

Ge mottur mar op komme    hoe kendut verzinne 

Ge mottur mar op komme    ge voelt oe bedot 

Ge mottur mar op komme    ut schiet oe te binne 

dâ verzin tog gin zot    ja ge schrikt dan oew-eige tog rot 
 

Couplet 3  

Mun broer daanste de polonaise   IJ liep op de maot van de trom 

Voor hèm liep een ouwe Francaise  meej pukkels, zij draoijde zich om 

Ze zeej “je veux l’amour”    ze zeej tegen mun broer: 
 

Refrein 

Ge mottur mar op komme    ge mot me beminne 

Ge mottur mar op komme    ge bent tog vitaal 

Ge mottur mar op komme    zo onder ut linne   

mar dà is tog banaal    meej zo’n ouwe Fràànse femme fataal 
 

La la la la la lala      la la la la la la 


